
de geit en de bok en de gans

de geit en de bok en de gans
heten gek genoeg allemaal pieter
samen maken ze een rondedans
om boer guus zijn nieuwe gieter

eend geesje danst met een vlieg
zoemend om haar eendenhoofd
ze hebben zich gisteren verloofd
ja ja! denk maar niet dat ik lieg

samen zingen ze vrolijk van tra-la-la
en ze stampen erbij met hun pootjes
vlieg niet, zijn pootjes zijn net strootjes 
hij zoemt alleen maar de brom-sa-sa

boer guus stopt zijn vingers in de oren:
-stoppen jullie! hou op met dat kabaal
mijn arme hoofd verdraagt dat niet
doe esvepee en alsjeblieft normaal
je doet mij echt heel veel  verdriet
en voor verdriet ben ik niet geboren-

en de geit en de bok en de gans
die stoppen met hun vrolijke dans
eend geesje wipt snel in het water
de zoemende vlieg komt wat later

(hij was een momentje zijn liefje kwijt
hij was per ongeluk geland op de geit)
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