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Wij leren vandaag een nieuwe klank 

Dat vind ik altijd reuze fijn 

Maar Juf vraag wie de klank kan zeggen 

En ik maak me snel een beetje klein 

 

Juf kijkt de kring rond, zoekt een kindje 

Ik hoop maar dat ze mij niet ziet 

Veel kinderen steken hoog hun hand op 

Maar dat ziet juf zeker niet? 

 

Ze zegt ‘Ulla, jij mag het zeggen’ 

Iedereen kijkt nu ineens naar mij 

En dat wil ik niet, nu kan ik niet 

Niet met iedereen erbij…. 

 

Ik durf niet meer naar juf te kijken 

Weet niet meer wat ik zeggen moet 

Uuuuuuuuu….zeg ik terwijl ik nadenk 

en juf zeg ja! Dat is héél goed! 

 

 

 


